
Informatie Kunstwerk

Titel: De Haan 

Wijk: Raalte

Toponiem: Stationsstraat, Varkensmarkt

Kunstenaar: Eric Claus (1936)

Materiaal: Baksteen, Brons, Graniet

Jaar van plaatsing: 1980  

Omschrijving

De bronzen haan op de Varkensmarkt is gemaakt 
door Eric Claus. Het is een 1.40 m. hoog beeld dat 
op een sokkel is geplaatst. De haan stond eerst in 
de beeldentuin van het Nijenhuis. Het is in 1980 
aangekocht door de gemeente Raalte omdat men 
vond dat een dergelijk beeld paste bij het karakter 
van Raalte. Hoewel de link met 'Stoppelhaene' 
natuurlijk voor de hand ligt moet het beeld ook 
gezien worden als een symbool van 
waakzaamheid. De haan is op 30 november 1980 
onthuld door de inmiddels overleden Dr. Hannema, 
grondlegger van de kunstcollectie op kasteel het 
Nijenhuis Eric Claus, de kunstenaar, heeft 
hoogstwaarschijnlijk niet het Raalter oogstfeest in 
gedachten gehad toen hij de haan maakte. 

 


